
TT 43 As God oes thoesbrengt 
 
 

 
 

 
 

Refrein As God oes thoesbrengt oet oeze ballingschap, 
dat zal een dreum wezen. 
As God oes thoesbrengt oet oeze ballingschap, 
dat zal een dreum wezen. 

 
1 Wij zult dan zingen, lachen en bliede wezen. 
 Dan zeg de wèreld: ‘Heur God döt wonderen’.  
 Ja, Hij döt wonderen, God in oes midden. 
 God oeze vreugde. 
 
2 Breng oes dan thoes, keer oes naor ’t leven 
 zoas rivieren in ’t onlaand die, 
 met dat de regen valt vanneis gaot stromen. 
 
3 Wie zèeit met zeerte zal oogsten met vreugde. 
 Een mèensch giet zien pad en rèert under ’t zeeien. 
 Al zingend komp e weerum met zien garven. 
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