
pag. 18 Besluut is non nummen 

1 Besluut is non nummen, annummen het gevolg, 
vol moed underwegens, de tied is non riep. 

2 Zo rustig van binnen en klaor veur de stried 
non daor stark deurhen gaon, een weg die bevrijdt. 

3 Wel op dizze weg non zo eernsachtig giet 
lat oes in de biester, veraldereerd staon. 

4 Wees bliede, ij blinde in al wat aj ziet 
maor zuuk ok van binnen het oog van je ziel. 

5 Wel bar veul hef kregen, dat is elkenien 
die möt der van dielen, zölf holden mak allien. 
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