
NLB 809 Blief niet hangen  
 

 
 
Blief niet hangen in hoe ’t vrogger was. 
Stao niet stil in wat veurbij is. 
Ik, zeg God, gao wat neis begunnen 
het hef al wat vörm kregen, hej ’t nog niet zien? 
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