
NLB 543 Christus in glaans verschenen 

 

 
 
1. Christus, in glaans verschenen, 

verschenen veur altied. 
Hoe ok in dood verdwenen, 
dien hèerlijkheid straolt wied. 
Hoe bitter ok de pien is 
deur oes an Dij misdaon, 
Dien glaans verschient oes aal gewis, 
keks oes in glorie an. 

 
2. Dien martelgang, dien lieden, 

in hiel de wèreldnood, 
dien kruusgang deur de tieden, 
dien dagelijkse dood, 
het straolt oes veur de ogen, 
het glaanst oet ale zèert’, 
veurbij de haat van d’hogen, 
blief wij dien glorie wèerd. 

 
3. Christus, in glaans verschenen, 

verschenen veur altied. 
Do wils dien kruus oes lienen, 
as locht van alzo wied. 
Gien groot gevaor kan dreigen, 
of schittert daor dien bield 
en tilt oes op oet helligheid 
in glaans die alles hielt. 
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