
Dat de weg je weerum brengt 
 

 
 
Dat de weg je weerum brengt. 
Dat ie altied wind hebt in de rug .   
Dat de zun je warmen wil in ’t gezicht. 
Dat ’t zachies regent op je laand. 
en tot daw mekaar weer ziet: 
Daj bewaard wordt in de palm van Gods haand. 
Jao, daj bewaard wordt in de palm van Zien haand. 
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