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1. De hiele èerd, tot in elke uuthoek zingt,      

looft God die leeft. 
Zo hoog de hemel niet 
of daorhen steg het lied, 

de eerd is niet te leeg 
veur lof die stem daor kreeg. 
De hiele èerd, tot in elke uuthoek zingt, 
looft God die leeft. 

 

2. De hiele eerd, tot in elke uuthoek zingt,    
looft God die leeft. 

de kerk die joechtert vol gloed, 
de psalmzang barst der oet 
maor ’t hart is ’t bovenal, 
dat aldeur zingen zal. 
De hiele eerd, tot in elke uuthoek zingt, 
looft God die leeft. 
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