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Wat zo stil an bluit in de leite van tunen 
under de hiete zun, op de akker 
het E bedoeld veur de taofel van de armen. 
Kracht oet eerd’, zunkracht is E, locht in mèenschen, 
dat wij mekaar bliede maakt en leven doet, 
brood van genaode worden wien van ieuwig leven. 
 
Maor wel as niks hef, 
welk mèensch bekommert zuk daorum? 
Wel in grote weelde leeft en van niks wet, 
wel zul heur naor gerechtigheid longern laoten? 
 
Anzien van d’èerde, wel zal je verneien? 
Hij die alles zal wezen in allen, hef oes bedoeld 
um èerde, je anzien te verneien. 
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