
NLB 605 De toekomst is al gaonde 
 

 
 
1  De toekomst is al gaonde, 

lokt ondanks tegenstaand 
oes vort oet het bestaonde 
naor iens te vinden laand. 

 
2  De toekomst is al gaonde, 

het water möt op zied, 
deur ’t woeste wordt een pad baond 
en stil holden wordt der niet. 

 
3  De toekomst is al gaonde, 

een wel in ’t dreuge zaand 
zingt tegen het vergaon in: 
De dood die hold gien staand. 

 
4  De toekomst is al gaonde, 

verscheulen, seins ok zien, 
een stem die te verstaon is, 
een God die drag en dient. 

 
5  De toekomst holdt oes gaonde, 

haalt ondankst tegenstaand 
oes vort oet ‘t doods bestaonde 
brengt oes naor vruchtbaar laand. 
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