
LvdK 223 De èerd’ is rond en vol 
 

  

 
1 De èerd’ is rond en vol 
 van goedheid hiel en al, 
 van Goddelijk geduld 
 van God die wezen zal. 
 
2  Gods goedheid is te groot 
 veur het geluk allén, 
 zie giet in alle nood 
 deur hiel het leven hen.  
  
3  Zie giet as vruchtbaar zaod 
 met in de groeve deel 
 umdat zie niet verlat 
 wel 't starven valt ten diel. 
  
4  Umdat zie niet verget  
 wel godverlaoten bint: 
 de wèreld hemelsbried 
 de èerd' deur God bemind. 
  
5  De ste-erns hemelhoog 
 wordt deur dit zaod veural 
 tot helpers bij de oogst 
 van goedheid hiel en al. 
  
6  Het zaod, Gods goedheid groot, 
 het hoge woord, de Heer, 
 valt in de voor van dood, 
 valt in de èerde deel. 
  
7  Elkien die God bemint 
 en op zien goedheid wacht, 
 de oogst wèeit in de wind 
 as psallems in de nacht. 
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