
NLB 802  Deur de wereld giet een woord 
 

 
 
1.  Deur de wereld giet een woord  

en het drif de mèensen  voort: 
‘Breek oen tent of, gao op pad 
naor het laand dat ik oe wies’. 
 

Refrein Here God, wij vuult oes thuusloos                                                                        
deur te luusteren naor joen stem. 
Breng oes saam met joen uutlanders     
naor het nei Jeruzalem. 

 
2.   Deur de wereld giet een stoet 

die de ban brek van het bloed. 
Die bij wat op èerde leeft 
non gien burgerrecht meer hef. Refrein 

 
3.  Menigeen gung zölf op pad 

daor hij thuus gien vree meer had. 
Ieuwig  longern speurt hum an  
laot ook hum het woord verstaon. Refrein 

 
4.  Deur de wereld  klinkt een lied 

tegen bang weden en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten  pelgrims heur gezang. Refrein 

 
5.   Veul volk dat de moed opgaf, 

blif stilstaon of dwaalt dan of, 
longert naor heur olde laand. 
Reisgenoten, griep heur haand. Refrein 

 
6.   Deur de wereld giet een woord 

en het drif de mèensen voort: 
 ‘Breek oen tent of, gao op pad 
naor het laand dat ik oe wies’. Refrein 
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