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1 Dien Woord umvat mien leven 
 en beurt mij op in ’t licht. 
 Hes Do zo deur dien zeggen 
 niet alles maakt en sticht? 
 Dien Woord zet mij op vaste grond, 
 zaodigt met zuver leven 
 de woorden in mien mond 
 
2  Op Dij laot ik mij veurstaon,  
 met Dij vuul ik mij riek.   
 Waor God èerdaodig veurgiet  
 ontstiet vanzölf een diek.   
 De padties die ik zölf bedacht  
 kan ‘k niet tot èende lopen.  
 Zij brengt mij in de nacht.   
  
3  Dien woorden te herhalen 
 is hönnig in mien mond. 
 Mij döt ‘t niks mèer het smalen 
 dat ik an God mij bund. 
 Ik weet dat zwarven wrangig smak, 
 maor hiel mien zukend leven – 
 ’t Is God die ‘t zute mak. 
 
4  God, laot mij nooit verliezen 
 de bliedschup um dien woord, 
 de moed mien pad te kiezen 
 waor ik dien voetstap heur. 
 En overtuug mij dag an dag 
 dat God mij roepen hef,     

ja, dat ik leven mag!                
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