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1. Do bis de glorie, oet de dood verrezen Hèer, 
Do bis de victorie, Do kregs alle èer! 
Al het mèens’lijk lieden hes Do undergaon 
um oes vrij te maken veur een nei bestaon: 
Do bis de glorie, oet de dood verrezen Heer, 
Do bis de victorie, Do kregs alle eer! 

 
2. Dat locht mag straolen in de duusternis, 

neie vrede deel kommen waor gien hoop meer is. 
Geef oes dan te leven in de neie dag, 
wil het woord oes geven dat vrede weden mag: 
Do bis de glorie, oet de dood verrezen Hèer, 
Do bis de victorie, Do kregs alle èer! 
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