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Een schoot van ontfarming is oeze God. 
Hij die oes hef zöcht en hef zien 
net as de opgaonde zun an de hemel. 
Hij leut zuk zien bij oes toen wij  
in ’t duuster zaten, in scheemsel van dood. 
Hij zal oeze voeten doen gaon 
op het pad van de vrede. 
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