
SK Gao nou op pad 
 

 
 
1. Gao nou op pad en laot hoop en verwachting je leiden, 

ok al bint pien en verdriet deur gien mèensch te vermijden. 
Heb maor gien angst! 
Gao en vertrouw op de Giest, 
die je daorvan zal bevrijden.  

 
2.  Gao nou op pad en tref underweg aandere mèenschen. 

Geef dan an elk alles wat je  jezölf toe zulden wèensen. 
Dan under ’t gaon 
zuuk ie de steun van de Naom, 
gaoj as vanzölf over grèenzen. 

 
3. Gao nou op pad en laot achter je twiefels en zörgen. 

Gao en ontdek wat vandaog nog veur je is verbörgen. 
Hol op het Licht 
aaldeur je ogen dan richt, 
dat zal je kracht weden veur mörgen. 
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