
LvdK 350 God die leven oes hef geven 
 

 
 

1  God, die leven  
oes hef geven 
in de èerd’ zien schoot, 
veur de vrucht van d’ akker 
moet wij Dij bedanken,- 
veur oes daag’ lijks brood. 

 
2  Niet veur schuren,  

die niet duren, 
gaf God vruchtbaarheid, 
maor zodat op èerde, 
hof van grote wèerde, 
gienend meer honger hef. 
 

3  Wij die riek bint 
ach, wij liekt blind, 
hard en kwarteldoof. 
Doe toch oeze oren 
lös, en laot oes heuren Heer, 
’t roepen an de deur. 
 

4  Wil dan geven,  
dat oes leven 
zölf ok vruchtbèer is. 
Laot in goeie daoden 
’t woord van dien genaode 
opgaon, stark en fris. 

 
 

 
oorspr. tekst: A. den Besten 
melodie: W. Vogel 
umzet deur: J. Katerberg 


