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1 God die oes an mekaar 
 as wien te drinken gef, 
 stuur op het feest wel daor  

het zuut geheim van hef: 
Hum, die oes hielendal  
verneit, en kiek ’t is goed, 
die water mak tot wien, 
bliedschup in overvloed. 

 
2 O Gaastman, Zeun van God, 
 wiendroeve stark en fris, 
 waoran wij riep wordt tot 
 elkien veur ‘d aander is, 
 Do maks oes bloed tot wien, 
 wien tot oes hartebloed, 
 totdat wij dronken bint 
 van ’nkanders overvloed. 
 
3  O Giest van God, bewaar 
 oes altied bij de Heer, 
 bewaar oes bij mekaar, 
 verbind oes meer en meer, 
 zodat wij bliede bint, 
 gezond van ziel en bloed, 
 en bij dien bruloftswien 
 dan leeft in overvloed. 
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