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1 Graan dat in de èerde, 
 deel valt in het graf, 

is as zaod dat starvend 
op de mörgen wacht. 

 Liefde stiet op, 
 al oogde zie haost dood. 
 Liefde wost as koren, 
 halmen greun en groot. 
 
2  Met geweld begraven 
 is God zien liefde non. 
 Blif heur niks as rusten 
 op de harde grond? 
 Jezus is dood 
 gien pad lek nog te gaon. 
 Liefde wost as koren 
 as het greune graon. 
 
3  God zien zaod verdouweld 
 in de harde stien, 
 en oes hart in stiekels 
 zunder vrucht allien. 
 Vort is de nacht 
 de daarde dag komp an 
 liefde gruit as koren 
 as het greune graon. 
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