
Graankorrel pag. 37 In de stilte van de nacht 
 

 
 
 
1 In de stilte van de nacht met mien vrönden, 

met mien vrönden, wor ik bang, benauwd en bang, 
zo körtbij mien beste vrönden. 

 
2 In de stilte van de nacht, gruit de onmacht, gruit de onmacht 

zo allèn’ en hiel benauwd, ja van God en mèensch verlaoten. 
 
3 In de stilte van de nacht, gruit het annimmen, gruit het annimmen, 

raakt mien harte vol met vree, duur ik alles lös te laoten. 
 
4 In de stilte van de nacht, judaskussen, judaskussen, 

overvallen en opbracht, um wat schiengetugenissen  
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