
Graankorrel pag. 49 Virtig dagen nog tot paosen 
 

 
 
 
1 Virtig dagen bint vervleugen en de winter die is gaon 

o, wij wachten en wij longert naor het gruun van veld en akker, 
dat nei leven op zal staon. Refrein 

Refrein: 
virtig dagen, weken, jaoren 
wachten, weten en verklaoren, 
dat al ’t neie wat aj ziet, 
met muit’ en bliedschup saomen giet. 

 
2 Virtig weken duurt het gruien van het poppie in de buuk 

in de warme schoot van mamme tot het klaor is um te kommen 
en volgruid is, nei begun, Refrein 

 
3 Virtig jaoren van een leven bint naor mèenschenmaot een tied 

um te leren en te dielen wat met muite weur verzaomeld, 
daordeur mèenschen vrijheid kriegt. Refrein 

 
4 Virtig dagen bint veurbij nou, seins een tocht deur ’t onlaand hen 

waor aw lèerd hebt um te vraogen hoe aj duuster vort kunt jaogen 
um met paosen klaor te ween. Refrein 
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