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Nachtblauw de hemel, duuster de èerde.  
Gien enkel geluud. 
Niks te heuren, niks is reur. 
As in doodsslaop wachten wij op wat komp. 
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