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1 Heer, deur Joen levensaodem 
 schep Ie in oons de kracht 
 om zingend te verhaolen 
 waorveur Ie Heer, oons dacht. 
 Wij bint mekaor ja geven 
 as kleur en licht en klaank. 
 De lofzang om het leven 
 gef stem an oonze daank. 
 
2  Al is mien stem ok breuken, 
 mien aodem zonder kracht, 
 het lied uut aander kelen 
 drag mij dan deur de nacht. 
 Deur aodemnood bevangen 
 in zeerte ok verstild: 
 het lied van joen verlangen 
 hef mij an ’t daglicht tild! 
 
3  Het duuster kan verdwienen 
 deur psalms in de nacht. 
 omver gaot alle stienen 
 aj zingt uut alle macht! 
 God, laot het nooit ontbreken 
 an hemelhoog gezang. 
 Een lied, veur oons een teken 
 dit hiele leven lang. 
 
4  Oons lied komp altied hoger 
 op vleugels van de hoop. 
 Het giet de pien te boven 
 om leven met de dood. 
 Het zingt van vergezichten, 
 het aodemt van Joen Geest, 
 In oons gezang mag lichten 
 het neie bruloftsfeest. 
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