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Keervars Heer, oeze Heer, wat machtig is dien Naam 

allerwegens op èerde. 
 
1. God, die zien majesteit teunt an de hemel, 

döt de mond van wèerloze kinder lös, 
dan klinkt een lied dat God zien vijand beschaamt 
en stil mak wel tegen hum opstaot.    

 
2. As ik kiek naor de hemel, het wark van God zien vingers,                                                                           

de maon en de steerns die God daor an vastmeuk, 
wat is dan de mèensch, dat God an hem dèenkt, 
de zeun van Adam, dat hij God an ’t hart giet. 

 
3. Toch hef God hum umdebij een god maakt 

en hum kroond met glaans en praol. 
God gaf hum de zörg over al zien haandwark 
en alles hef God an zien voeten deellegd, 

 
4. schaop en aander vie, en alles en alles, 

en ok de dieren in het vrije veld 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee 
al wat zuk een weg zög  deur het water. 
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