
HvaV 62 Heur de leeuwerik (uit Z. Korea) 
 

 
 
1. Heur de leeuwerik boven het veld, 

waor niet meer as de stoppel van staot: 
vinken vliegt er non over leeg laand, 
mussies tussen het kaf op het zaand. 
Hebt zij dan smacht? Hebt zij soms dörst? 
God de Vader kek naor heur um. 
Bint wij kinder dan minder as zij? 
Alle zörg die wij zuukt is bij Hum. 

 
2. Hiel de akker zo leeg en verbraand; 

toch bleuit hier roggenbloem op het zaand, 
waor kemille stiet: zun op de as, 
en de klaproos die stiet der wèer ras - 
tèer in heur greui, stark in heur bleui, 
 God de Vader kek naor heur um. 
Bint wij kinder dan minder dan zij? 
alle zorg die wij zuukt is bij Hum. 

 
3. Gao dan over zien akker met Hum, 

tussen mussies, op stoppel en as, 
loop veurzichtig, der mag niks vertrapt, 
zet recht op wat er recht bedoeld was: 
kom in zien locht, veur zien gezicht - 
God de Vader kek naor oes um. 
Alle dagen is E bij je en mij, 
Alle zörg die wij zuukt is bij Hum. 
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