
NLB 323 Heur. Maor ik kan niet heuren 
 

 
 
 
1. Heur. Maor ik kan niet heuren. 

Mien oren bint dichtstopt. 
Mien aosem is opkropt. 
Mien hart van leegte zwaor. 
Ik ben nog niet geboren. 
Ik ben niet ik. Niet waor. 

 
2. Heur. Maor ik wil niet heuren. 

Zul ik dien woord verstaon, 
ik mus dien weg opgaon, 
Dij volgen hier en non. 
‘k Duur niet geboren weden 
en leven op Dij an. 

 
3. Heur, röps Do in mien oren, 

jags mien benauwdheid vort. 
O stem deur marg en bien 
wek mij op oet het graf, 
dien meensch vanneis geboren - 
o toekomst, laot niet of.  
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