TT 4 Hier wordt een hoes veur God opbouwd

1. Hier wordt een hoes veur God opbouwd
waor meenschen bij mekaar komt
en waor Hie zo6lf der ok bij is
um under oes te wonen.

2. Hier giet een boek met liefde 16s
dat goeie woorden fluustert
van God die van de méenschen holdt
en die naor oes wil luustern.

3. Hier wordt een taofel hoopvol dekt
um Jezus te gedéenken
die veur oes leven en geluk
zuk vort hef laoten schenken.

4, Hier diel wij van het levensbrood
en wordt weer neie méenschen
de eerde wordt een hoes van vree
vervuld van olde weenschen.
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