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1. Hij die de blinden ‘t locht weer gaf, 

heur ogen kleur luut undervinden 
is zölf het locht dat ruumte gef: 
oes levenslocht, de Zeun van God. 

 
2. die lammen weer in ’t ende kreeg 

die kracht reup in heur lamme leden 
is zölf de weg naor echt geluk: 
oes levenspad, de Zeun van God. 

 
3. Die armelu te eten gaf 

meer dan genog um van te leven 
is zölf de stoet die honger verdref: 
oes levensbrood, de Zeun van God. 

 
4. Hij die de doven heuren luut 

heur eigen oren dee geleuven 
is zölf het woord dat waorheid sprek: 
het limtig woord, de Zeun van God.   
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