
TT 32 Hol mij in leven 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Koor: Hol mij in leven, God wees mien oetkomst, 
Aalweg zuukt mien ogen naor Dij. 

 
Almaol: Hol mij in leven, God wees mien oetkomst, 

Aalweg zuukt mien ogen naor Dij. 
 
K:  Umdat Do bis zoas Do bis: 

Kiek naor mij um en wees mij genaodig 
want op Dij wacht ik een leven lang 

A: Aalweg zuukt mien ogen naor Dij. 
 
K:  Bis Do het Heer die kommen zal 

Of moet wij toch een aander in de muut zien? 
Heer mien God, ik bin wisse van Dij. 

 
A: Hol mij in leven, God wees mien oetkomst, 

Aalweg zuukt mien ogen naor Dij. 
 
K:  Do gefs dien woord an dizze wereld. 

Do bis mien leeid, de God van mien bliedschup. 
Naor Dij giet mien verlangst o Heer. 

A: Aalweg zuukt mien ogen naor Dij. 
 
A: Hol mij in leven, God wees mien oetkomst, 

Aalweg zuukt mien ogen naor Dij. 
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