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Ieuwig woord, wij wilt geern van je zingen 
 

 
 
 

1 Ieuwig woord, wij wilt geern van je zingen, 
 God oet God en Licht oet Licht; 
 Wiesheid, veur ’t begun van alle dinger 
 speulderij in God zien zicht; 
 Gods zien engel, oet hiel olde dagen, 
 Zeun van Va zien ieuwig welbehagen, 
 dienstknecht van Gods hoog bevel, 
 Maria’s kind, Immanuel! 
 
4  Mèenschenzeun te midden van de keerzen, 
 Wörtel Davids, Mörgenster, 
 blief dien kerk kapitteln en beholden, 
 roep heur an: körtbij en ver. 
 Keerzenkroenen mot branden van dien klaorheid, 
 mak dien kerk tot stutte veur dien waorheid,    
 schoelplaats in het roege veld, 
 hoes waorin dien vrede telt. 
 
5  Levensvörst, groot maakt je de geslachten, 
 en tot dien verbörgen tied 
 blif de broed dien weerkommen aal verwachten, 
 ’t èende van heur bange stried. 

Hol heur wakker; laot heur, ‘t heufd opheven, 
oet die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag 
met Dij zegevieren mag. 
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