
NLB 771 Ik weet van een stad 
 

 
 
1. Ik weet van een stad die komp gewis, 

een stad op een barg, een belevenis, 
Met muren en poorten en lichten 
en mèensen met bliede gezichten. 
Ik weet van een stad die toekomst hef, 
Jeruzalem, een feest dat blef. 

 
2. Ik weet van een stad die het mooiste is, 

een stad met een golden geschiedenis, 
een stad van leven met woorden 
zoas ie ze nargens nog heurde. 
Ik weet van een stad, een nei begun, 
Jeruzalem, waor ik wies met bin. 

 
3. Ik weet van een stad op Sions top, 

een stad van de vrede dicht bij God, 
waor hiel ander recht wordt spreuken, 
het kwaod wordt der haat en breuken. 
Ik weet van een stad, waor a’k schoelen mag, 
Jeruzalem, iens komp die dag. 
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