
VL 371 In ’t leste van de dagen 
 

 
 
1 In ’t leste van de dagen zal het weden: 

een hoge barg, verankerd in de èerde, 
veul hoger dan de heuvels, 
daorop een hoes van zuver gold tegen hemelsblauwe locht. 
De wereldzeeën bint non rustig worden, 
de golven rolt niet mèer, de branding zweg. 

 
2 In ’t leste van de dagen, wel dan leeft 

zal ze zien ankommen, op scharlaken pèerde 
op zulvervloten, volken van wied vort: 
wij gaot hen Sion waor de wiesheid woont, 
daor weet ze wat het pad is van de vrede 
daor kwam een neie wèreld veur oes deel. 
     

3 In dagen die nog kommen zult zal het weden 
dat zwèerde umsmeed worden zult tot ploegscheren, 
De oorlog wordt vergeten, ie sneuit  je  wiendroef 
en legt je in de scha neer van je bomen. 
En gienien schrikt nog wakker in de nacht 
en huuf nog bang weden veur de neie mörgen. 
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