
NLB 354 Je leven stiet an het begun 
 

 
 
1. Je leven stiet an het begun, 

waor aj nog niks van weten kunt, 
ie bint nog maor zo’n hiel klein ding, 
en hebt nog gien herinnering. 

 
Refrein O Heer, stem in met oes bestaon, 

nuum oes bij oeze naom. 
 
2. Ie weet nog niet wat leven is, 

van ‘holden van’ en van gemis. 
Ie weet nog niks van nee en ja 
van undergang en gloria. 

 
3. Ie rèert nog van verwondering, 

maor ie heurt hier, in oeze kring. 
Het water wacht, die diepe zee 
gef je een taol, een tieken met. 

 
4. Dat tieken is zo riek an zegen: 

God wil met je verbunden weden. 
Hij is körtbij waor aj ok bint, 
umdat hij zölfs je bijnaam kent. 

 
5. Zo komp je leven an het licht, 

Zo krig het zin, zo krig het zicht. 
Gods aodem hef ok jou anraakt 
en hef je tot zien helper maakt. 
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