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1  Kom bij oes Heer, Immanuël, 

in vleis en bloed oez’ metgezel, 
oez’ Heiland en bescharmer! 
Kom maor bij oes, o Zeun van God, 
die komp van bij zien Vaoder vot, 
de Hèer en breur van  almaol! 
Welkom, 
welkom,  
die oez’ harten, 
oeze smarten 
komp genezen, 
welkom möt oes Jezus wezen! 

 
2  Dien hèerlijkheid en godlijk licht 

wordt non verteund veur oes gezicht 
met al zien golden klaorheid; 
de olden zagen dit van van wied 
as in de nacht de mörgentied, 
non schient de zun in waorheid. 
Welkom, 
welkom, 
die oez’ harten, 
oeze smarten 
komp genezen, 
welkom möt oes Jezus wezen! 

 



3  O welkom, die oes vleis en bloed 
weer trugge gef dien ieuwig goed 
en drag al wèrelds zunden, 
veur oes in alle schamelheid, 
hiel arm op heui in voorbak legd, 
in lappen zachies inpakt. 
Welkom, 
welkom, 
die oez’ harten, 
oeze smarten 
komp genezen, 
welkom möt oes Jezus wezen! 
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