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Wel in de scha möt leven 
op zuuk naor ruumte,  
naor locht. 
Ieuwige wel, die springt en stroomt, 
een kiem van hoop zuls Do toch geven. 
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