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1  Liefde, woord ienst tot oes spreuken 
  as dien Woord van het begun. 
  Liefdevuur in oes ontsteuken 
  as geheim en zegening. 
 
2  Liefde, grond van aal ‘t bestaonde, 

 vonk waormets Do zölf oes raks, 
 machtig waopen tegen ’t kwaode, 
 leste woord dat vrede mak. 
 

3  Liefde, Naam van alle namen 
 waormets Do Dij kennen lats. 
 Liefde vrag um jao en amen, 
 hiel oes hart in woord en daod. 
 

4  Liefde waogt zukzölf te geven 
 en bluit op van goeie trouw. 
 Liefde holdt oes in het leven,- 
 daorop hes Do zölf oes bouwd. 
 

5  Liefde lat zuk voloet schenken 
 as de allerbeste wien. 
 Liefde blef het feest gedenken 
 waorop wij dien gastlu bint. 
 

6  Liefde boven alle liefde, 
 die as hemelblauw gewelf 
 oes umvat: wil oes toch hielen, 
 Wel van liefde, Liefde zölf! 
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