
LvdK 184 Met de boom van ’t leven 
 

 
 

 

1 Met de boom van ’t  leven wegend op zien rug 
 druug de Here Jezus veur God goeie vrucht. 
refrein Kyrië eleison, heb met oes te doen, 
 wil oes weer doen opstaon oet de dood vandaon. 
 
2 Laot oes dan toch bidden in dit èerdse dal 
 dat de lieve vrede oes bewaren zal. refrein 
 
3 want de èerde vrag oes um de dood te zèeien, 
 maor de hemel drag oes: God zien aom giet wèeien. refrein 
 
4 Laot oes God dan loven levenslocht  zo mooi, 
 oeze val te boven in een nei berooi. refrein 
 
5  want de èerde jag oes naor het diepe toe, 
 maor de hemel drag oes, liefde wordt niet mu. refrein 
 
6 Met de boom van ’t leven doodzwaor op zien rug 
 druug de Here Jezus veur God goeie vrucht. refrein 
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