
NLB 23c Mien God, mien scheper 
 

 
 
1. Mien God, mien scheper, zörgt veur mij, 

wes mij een grune plek; 
daor rust ik an een stille stroom –  
en niks dat mij ontbrek. 

 
2. Hij gef mien ziel weer neie kracht, 

döt mij zien wegen gaon, 
de padties van gerechtigheid, 
ter ere van zien naom. 

 
3. Al moet ik deur ’t stikdonker hen, 

God is aal stoef bij mij. 
Ik vrees gien kwaod, dien schepersstok 
gef steun en veiligheid. 

 
4. In tied dat de vijand toe möt zien, 

mak God mien taofel klaor. 
God vult mien beker, zalft mien heufd, 
en redt mij in gevaor.   

 
5. Dien trouw en goedheid gaot met mij, 

dien liefde, dag an dag; 
en wonen za’k in God zien hoes 
zo lang a’k leven mag. 
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