
NLB 847 Mien leven is een fliester an de tied 
 

 
 
 
1. Mien leven is een fliester an de tied, 

een snipsnap zunder èende an het heden. 
Een steern wied vot, stoffie van ieuwigheid, 
kind van mien tied bin ik, zunder verleden. 

 
2. Mien toekomst komp non ik geboren bin: 

genaodig ogenblik tuschen de tieden. 
wark van Gods haand en letter oet zien stem 
bin ik, een gresspier oet zien reie weide. 

 
3. Mien tieden bint in Gods zien hoge haand. 

Geluk van uren duurt as doezend  jaoren. 
De tied ontkomp mij gaonde naor het laand 
van God. Altied zal Hij mij goed bewaren. 
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