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1. Niet as een störm in de nacht,  

niet as een biel an de wortel 
treft oes de woorden van God,  
niet as een slag of een schot. 

 
2. Maor as een straoltien van locht,  

een grune twieg in de winter, 
lochtig en licht as een vèer,  
zo is het riek van de Heer. 

 
3. Stem die de stilte niet brek,  

woord as een knecht in de wèreld, 
naam zunder klaank, zunder macht,  
een vrömde zunder geslacht. 

 
4. Kinder, die arm bint van Giest,  

mèensen, die vol zit van vrede, 
die heurt de naam in heur hart,  
die draagt het woord en volhardt. 

 
5. Blinden herkent wal de haand,  

doven die zult naor Hum heuren. 
Zalig de man die geleuft, 
zalig de boom an de stroom. 

 
6. Niet in het graf van aleer,  

niet in een tempel van dreumen, 
hier midden maank oes is Hij,  
hier in dit scheemsel van d’ hoop. 

 
7. Hier in dit starvend bestaon  

wordt Hij veur oes geleufwèerdig, 
worde wij mèensen van God,  
liefde op leven en dood. 
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