
TT 191 Non nog met halve woorden 

 

 
 
1. Non nog met halve woorden, hier en daor, 

bin wij, as in twieduuster, bij mekaor. 
Maor wij blieft vrömden die ziet en ’t rap 
weer kwiet bint, 
doet zoas ’t heurd maor zunder te begriepen. 
Dan, op een dag, gebeurt het toch 
dat oes het hart lös giet: 
daw ziet en heurt en oog in oog 
mekaor as nooit begriept. 
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