
NLB 150a O pries toch je God 
 

 
 
1. O pries toch je God! IJ engelenkoor  

dat aaid naor Hum heurt, pries Hum um zien Woord! 
Jao hemel, pries Hum wel zien haand alles meuk, 
die alman daor boven tot dankzeggen reup. 

 
2. O pries toch je God! Alman op dizz’ èerd, 

anbid die je annem as zien kind. 
Loof Hum die je Heer is met joecht’rende stem. 
Wees wies met zien liefde: leef altied veur Hum! 

 
3. O pries toch je God! Laot alles wat leeft 

non zingen veur Hum die oes alles gef. 
Laot klinken het örgel, laot harp en trompet 
verklanken het verhaol van wat hij daon hef. 

 
4. O pries toch je God! Zeg daank met je lied 

an Hum wel oes helpt en aaid met oes giet.  
Um zien mooie èerde, um hemels genot, 
zien guunst en vergeven: O pries toch je God! 
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