
NLB 1006 Oeze Vaoder in de hemel (vrije tekst) 
 

 
 
Oeze Vaoder in de hemel 
biddend komt wij naor Dij toe 
met de woorden die wij lèerden 
um ze ieder dag te doen. 
 
Laot dien naom toch hilligd worden 
en laot kommen dien keuninkriek, 
laot dien wil op èerde daon worden 
net as in het hemelriek. 
 
Wil an oes het eten geven  
dat wij daaglijks neudig bint, 
lèer oes dielen met de aander 
zodat elk zien brukkie krig.    
 



Wil vergeven oeze fouten    
waor wij aandern ok vergeeft    
zo dat wij in liefde umgaot 
met de mèens waor wij met leeft. 
 
Laot oes niet verleiden worden 
maor verlös oes van het kwaod,   
help oes steeds naor Dij te luusters  
en te heuren naor Dien raod. 
 
Oeze Vaoder in de hemel   
van Dij is de hèerlijkheid 
in verleden en in heden 
tot in alle ieuwigheid. 
 
Amen, amen 
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