
ZZZ 1 Reislied 
 

 
 
1. Op een stem van verweg heurd, 

gaot wij op oez’ wegen deur. 
Leven is een lange reis 
en al gaonde wor ie wies. 

 
Keervars Gaot wij oeze wond’re wegen 

deur de wèreld, deur de tied, 
um mekaar tot levenszegen 
net zo nao als God te weden. 

 
2.   Wordt het duuster, wordt het laat 

zuuk ie naor een pleisterplaots: 
huus dat veur je lös zal staon 
waor aj vrij- naor bin-nen mugt gaon. Keervars 

 
3.  Zie de wond’ren op je weg 

vuul: wat krom is wordt weer recht 
dreum: wat klein is wordt vergroot 
weet: wat stienen bint wordt brood. Keervars 

 
4.  Vrede waor gien vrede is, 

leven waor gien leven is, 
locht waor alles duuster is, 
stoet waor enkel honger is. Keervars 

 
5.  Deur de wèreld, deur de tied, 

klinkt een woord dat oes bevrijdt: 
Leven is een lange reis 
en al gaonde wor ie wies. Keervars 
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