
LvdK 121 Pries God! non is e kommen 
 

 
 

1  Pries God! non is e kommen 
God zien genaodetied: 
de Keuning van oes dreumen 
de Heer van ‘t hemelriek 
komp zunder plomp verteun 
van staotsie bij oes binnen, 
um ’t kwaod te overwinnen 
as God zien iegen zeun. 

 
2  Hij wol het met oes waogen 

kwam umdeel van zien troon; 
een ezel mag Hum dragen, 
Hum siert gien golden kroon. 
Hij wil zien keuningsmacht 
verdoezeln en in kleinheid, 
indalig en in vrijheid  
doen wat God van Hum vrag. 
 

3  Ie machtig hoge heren, 
’t is oet met Gods geduld, 
as ie niet um wilt keren, 
de kop niet bugen wilt. 
Wel in heur wies en waon 
zuk stark en groot wilt maken, 
die zal zien gramschap raken, 
die döt Hij undergaon. 
 

4  Ie armen en verschupten, 
vervolgden wèreldwied, 
geringen en gebukten 
in dizze zwaore tied, 
Hij komp der an, hol moed! 
Stao klaor um te ontvangen, 
de Vorst van je verlangen, 
aal zingend komp het goed. 
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