
NLB 468 Pries de Heer die schepers priezen 
 

 
 
 
1  Pries de Heer die schepers priest, 

die in ’t hemels paradies 
alle engels èer bewiest, 
hier op èerde komp hij deel.  

 
2  Geef de keuning van je leven 

wat de keunings an Hum geven, 
breng je schatten naor die hoge 
in een stal geboren Heer. 

 
3  Laot je loflied samenkommen  

met het heilig lied rond om je, 
dat de hemel weer mag galmen 
van die joechterende wies. 

 
4  An de Keuning oetverkoren, 

oet een maagd veur oes geboren. 
Hiel oes hart möt an Hem heuren 
oeze lof en èer en pries.  

 
 
oorspr. tekst: J. Schulte Nordholt 
melodie: 14

e
 eeuw Valentin Triller 

umzet deur: W. Alblas 
bron: LvdK 140 

 


