
VLb 8 Psalm 1 (vrij) 
 

 
 

 

’t niet met ploert en schender holdt, 
niet je scholders optrekt, 
“ploert en schender, ach zo is de wereld”. 
’t is goed daj goeie woorden naogaot en wilt. 
“Heb je naoste lief die is net as je; 
die vluchten mot die arm is, doe heur recht”. 
Prent ze in het hart van je verstand, die woorden, 
zeg ze veur je oet en zegend zuj wezen, 
een boom an stromen van limtig water,  
vruchten zuj dan dragen,  
blad dat niet verschöt,  
het zal je goed gaon. 
Oplichter, zegent zuj niet wezen. 
Een störm komp op en blas je vort naor niks. 
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