
Als de graankorrel sterft pag. 23 Rieden op een ezeltie 

1 Trekken naor de stad waornaor je wèens hebt, 
dreumen over wat aj vinden zult, 
zun en waarmte, locht en kameraodschap, 
stad waor aj in wonen wilt. 

Refr. Rieden op een ezeltie, rieden deur de tied 
naor een laand dat zichtbaor is, 
veur wel hiel goed kek. 

2 Intree holden in al die mooie dreumen, 
deur de straoten met versierderij 
waor meziek is, grune takken 
van de hoop te wèeien staot. refr. 

3 Binnen trekken en al hiel lang weten, 
dat ’t niet krek zo mooi wordt as ’t eerst leek, 
toch de moed der dan maor inholden, 
dat is doen wat Jezus dee. refr. 

4 Moedig trekken deur mangs duustre dagen, 
trouw en onbedwungen wieder gaon, 
dan bemarken dat je olde dreumen 
in een aander daglocht staot. Refr. 
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