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Van grond en vuur zal God oes maken, 
hoog op rotsen, an limtig water;  
van ruuk en smaak, van locht en stem, liek wij op Dij. 

Volk dat in donkerte geet, mèenschen die niks mèer kunt zeggen.  
Het zal gebeuren zeg Hij, dat zij weer glimt as vanneis. 

Van locht en stem zal God oes maken, liek wij op Dij. 
Niks meer benauwd en verdield, niet langer vastzet in woorden,  
elkien wordt kend en is vrij. Eindelijk bin ik dan mèensch. 

Van locht en stem zal God oes maken, liek wij op Dij. 
Daor stiet de stoel van het recht, daor zal staon de taofel van armen.  
Dan is de dag van het laom, kiek, ‘k zal mij reppen zeg Hij. 

Van grond en vuur zal God oes maken, 
hoog op rotsen, an limtig water;  
van ruuk en smaak, van locht en stem, liek wij op Dij. 
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