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1. Waor zul de stad van de vrede weden, 
ku’j der wal kommen al bi’j ok klein? 
Is het wiet vort over laand, over zee,                
is het der ja, of is het der nee? 

 
2. Hoe komme wij op het goeie speur, 

is het opzied, of is het rechtdeur? 
Is het niet hier en is het niet daor, 
is het der nee, of is het der ja? 

 
3. Bint alle dreumen dan toch bedrog, 

hebbe wij dan veur niks zolang zöcht? 
Is ’t een vertelsel en is het niet waor,     
Is het der nee, of is het der ja? 

 
4. Wij wilt het weten, wij wilt het zien, 

wij wilt het weten, wij telt nog tot tien, 
Geef an oes met een tieken van vree! 
Is het der ja, of is het der nee? 
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