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1. Waorum mus ik dien stem verstaon? 
 Waorum, Heer moet ik tot Dij gaon 
 op paden die’k niet wend bin? 
 Waorum bracht God die onrust mij 
 in ’t bloed – is dat genaode? 
 
2. God mak mij aal mèer vrömdeling. 
 Paks Do mij of dan, ding veur ding, 
 al ’t olde en vertrouwde? 
 O blinde schrik, - mien God, mag ik 
 niet iens mijzölf beholden? 
 
3. Want ik zie veur mij kruus nao kruus 
 langs ’t pad en nargens nog een huus 
 waor ik weer rust zul vinden. 
 Kom ik zo echt bij God terecht, 
 bin ik wal dien beminde? 
 
4. Spreek, God, en zeg dan in mien hart  
 dat het zo goed is, dat dit pad 
 ok deur dien Zeun oflopen is, 
 en dat dien laand naor alle kaant 
 hiel dicht bij mij veur d’ogen is.  
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