
TT 140 Waorvan koms Do hier bij oes 
 

 
 
 

 
1  Waorvan koms Do hier bij oes, 

wij wussen niks van Dij. 
In oeze delligste* dreumen 
was God nooit zo naobij. 
Een neie God bis Do 
die under oes wil wonen, 
zo wied vort, zo körtbij. 

 
2  Do bist an oes deurgeven 

een naom, een old verhaol, 
dien woorden iens oetschreven 
in elkiens memmetaol. 
Oes iegen levenslot 
met dien geluk deurweven, 
zo bis Do oeze God. 

 
3  Do bist in oes verleuren, 

wij duurt ’t niet an te gaon, 
dien stem in oeze oren, 
dien komst in oes bestaon. 
Een woord van vleis en blood, 
een kind veur oes geboren, 
een mèensch die starven möt. 

 
* delligste = diepste 
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